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Beste leden van Scouting Paul Kruger,

Na een warme nazomer is nu de herfst echt begonnen. Ook als klamme bladeren, 
stekelige tamme kastanjes en dikke regendruppels op ons neerdalen, zijn wij elke 
zaterdag buiten te vinden. We blijven warm door de spellen die we spelen, of een 
kopje thee bij een vuurtje.

Als je net bent overgevlogen, zal het best even wennen zijn bij je nieuwe speltak. Dat 
geldt niet alleen voor de jeugdleden, maar ook voor sommige stafleden. Thom en 
Robbe vind je tegenwoordig bij de scouts, en de Welpenteams zijn verstrekt met 
Rob, Zahra, Marlijn en Emiel. En met grote trots mag ik jullie melden dat Timo, 
Jappe en Daniël de nieuwe speltakleiders zijn van de Groenewoudhorde, Scouts en 
de Kwakkenberghorde. Veel succes!

Het zal niet lang duren en dan staat er geen keuken en toilet meer op de 
Kwakkenberg, alleen een berg puin. De nieuwbouw komt steeds dichterbij! (We gaan 
samen slopen op 4 en 5 november, hier kunnen we nog hulp bij gebruiken. Als je 
twee linkerhanden denkt te hebben is dit de ideale klus om mee te helpen!)

Met scoutinggroet,

Maarten Meijnen
Groepsvoorzitter

Van de voorzitter
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Zomerkamp van de Bevers
Lang, lang, heeeeeeeeeeeeel lang geleden leefde er een 
rijke edelman genaamd Robin Hood. Eh, eigenlijk niet zo 
lang, hij is afgelopen zomerkamp langs gekomen, omdat 
hij onze hulp nodig had. Door spelletjes te spelen werden 
de Bevers steeds beter in het sluipen en stelen van 
spullen. 

Zaterdagochtend hebben we veel geknutseld, waaronder 
een pijl en boog! Na het knutselen zijn we op 
zaterdagochtend met Robin mee het bos in gegaan om 
gouden munten terug te stelen van de slechte koning Jan. 
Omdat het zo goed ging, hebben we dat gevierd door ‘s 
middags lekker naar het water te gaan. Het was supermooi 
weer en de Bevers hebben lekker in het water gespeeld. 

Zondag wilden we graag het gestolen geld terug gaan 
geven aan de armen, maar de slechte koning Jan kwam 
stiekem langs en nam het geld weer met hem mee! We 
moesten hem uitdagen voor een potje trefbal. Alleen als 
we die zouden winnen, mochten wij het goud houden. 
Om het eerlijk te maken zei de koning dat de leiding mee 
moest doen aan zijn kant, maar hierdoor konden zij wel 
stiekem valsspelen en zich snel laten afgooien door de 
kinderen! De Bevers wonnen daarom en wonnen het goud 
terug.
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15 juli was het eindelijk zover, we gingen op 
zomerkamp naar Lochem! We kwamen in 
aanraking met De Bende van Ellende, die 
pleegden allerlei gekke misdaden om zo 
aandacht te krijgen van mevrouw D. Tective, 
de detective, en als echte criminelen gezien 
te worden. De misdaden waren alleen niet zo 
spannend, het was meer 
kattenkwaad. 

Al snel kwamen we een politieagent tegen, die óók op zoek is 
naar de detective. Er was namelijk een nieuwe bende actief 
geworden, de Cash Ino Bende, en daar moest de detective op af. Tijdens de 
hike op maandag werden er flarden van vliegtickets gevonden, wat bewees dat 
de detective op vakantie was in Lochem! 

Dinsdag kwamen we haar tegen in de stad en konden we haar eindelijk 
vertellen dat ze direct naar de politieagent toe moest gaan. Ze vertelde dat ze 

De Bende van Ellende saai vond en daarom 
maar op vakantie was gegaan. Ze was van 
plan om te gaan zwemmen, maar omdat ze nu 
belangrijkere dingen te doen had, gaf ze de 
zwemkaartjes aan de welpen!

De dag erna kwam De Bende van Ellende 
weer langs om op te scheppen over hun 
zogenaamde misdaden. Omdat ze erg 
verdrietig waren over het nieuws dat 
D.Tective ze saai vond, hielpen we ze met het 
plegen van die zogenaamde misdaden. Hier 

was de Cash Ino Bende niet blij mee en ze daagden de Welpen uit om 
speciale pokerchips op te halen op een onbekende plek. De Welpen werden 
gedropt en moesten langs een geheime plek om de chips op te halen, want 
alleen dan zou de Cash Ino Bende niks zeggen over onze misdaden. Gelukkig 
kunnen de Welpen erg goed routes volgen, dus dit was een makkie! 

Het zomerkamp van de Groenewoudwelpen
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De volgende dag gingen we lekker naar de Spelerij-Uitvinderij om even te 
kunnen ontspannen. Er werd gespeeld, geknutseld, gebouwd en gebakken 
totdat het weer tijd was om naar Lochem te gaan. Bij de blokhut hoorden we 
opeens D. Tective praten met Cash Ino en bleek dat ze stiekem samenwerkten. 
We verzamelden het bewijs en op vrijdag konden we deze gekke zaak eindelijk 
oplossen, we gingen ze oppakken! Het zomerkamp werd afgesloten met een 
rechtszaak en een bonte avond, waarna iedereen kon gaan genieten van de 
rest van de zomervakantie!
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Kwik, Kwek en de Kwakkenberg op ontdekkingsreis

Zaterdag kwamen de Welpen aan op een scouting in Didam. Toen 
aten we pasta pesto, kei lekker!!! Zondag werden we wakker als 
ware ontdekkingsreizigers en teleporteerden we met onze 
flitsende telepoorteermachine naar een verlaten stad. In de 
verlaten stad kwamen we wel iemand tegen, namelijk Casper het 
spookje. De volgende dag waren we nog steeds in de verlaten 
stad en hebben we een hele lange hike gelopen langs alle 
verlaten gebouwen. In de verlaten stad was niet veel, maar 
gelukkig wel een Mexicaans restaurant. 

De volgende ochtend mochten we weer in onze flitsende telepoorteermachine en 
teleporteerden we naar Atlantis. Hier hebben we geshopt en daarna gezwommen in 
een kei gaaf zwembad met een grote glijbaan en een stormbaan op water. De 
volgende dag hadden we een lekker rustige dag, namelijk de rustdag. Toen hebben 
de Welpen onder andere de stenen geverfd die nu te zien zijn in de welpenblokhut. 

De volgende dag gingen we naar de Spelerij en Uitvinderij. Dit was echt een leuke 
middag want je kon er echt van alles doen, van spelen tot dingen uitvinden, de naam 
zegt het al. Toen we terug waren, mochten we weer in onze flitsende 
teleporteermachine en teleporteerden we naar een onbewoond eiland. 

De volgende dag (laatste dag) stond daar een kist met spellen voor ons klaar en 
daarnaast een heerlijke spa. Hier kon je je nagels lakken, een voetenbadje nemen, 
of een maskertje. Ook hebben we een spetterende bonte avond voorbereid, die ‘s 
avonds plaatsvond in het bijzijn van de ouders en andere familieleden. Toen het tijd 
was om te gaan zijn alle Welpen, ouders en familieleden terug naar Didam gegaan 
met de flitsende teleporteermachine, want ja, anders waren ze nog op het 
onbewoonde eiland.
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Ook deze zomer hebben de scouts weer een super tof 
zomerkamp gehad! Dit zomerkamp waren de scouts niet 
alleen, maar ook Cleo en Julius waren aanwezig in 
Loenen. Zij waren in verwachting van een kindje en dus 
wilde Julius zijn taken als keizer van het Romeinse Rijk 
neerleggen. Aan de Scouts de taak om zich te bewijzen als 
allerbeste opvolger van de keizer. Zo was het iedere avond 
aan elke patrouille om een kandidaat voor te stellen die de 
challenge bij het kampvuur aanging tegen de andere 
kandidaten. 

Naast dit spannende spektakel hebben we ook weer 
onze tweedaagse hike gehad, waarbij de Scouts zelf een 
overnachting bij een boer hebben geregeld! De eerste dag waren er allemaal vette 
posten zoals kanoën en de tweede dag was de hike een soort spot hike waarbij de 
Scouts niet gevonden mochten worden door de wachters die ook in het bos liepen. 
Verder zijn we lekker wezen zwemmen en zijn we naar Apeldoorn geweest om een 
middagje in de stad rond te lopen. En als klap op de vuurpijl zijn we als uitje naar 
Streetjump geweest, waar de Scouts zich helemaal uit hebben kunnen leven op alle 
trampolines en luchtkussens (Lotte misschien iets te veel). 

Als afronding van de week hebben de Scouts de laatste avond de bonte avond, waar 
we met z’n allen bij het kampvuur toneelstukjes van die week laten zien. Al met al 
was het een fantastische week (waar de leiding wel even van bij moest komen).

Zomerkamp met de scouts
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Zomerkamp naar Slovenië
Op zaterdagavond vertrokken wij, de Explorers, met de Flixbus naar Slovenië. Na 17 
uur reizen kwamen we op zondagavond aan in Ljubljana, de hoofdstad van Slovenië. 
Na snel even wat eten gehaald te hebben ging de reis nog een stukje verder naar 
het plaatsje Radovljica, waar op een camping aan het water de tenten werden opge-
zet. Het was warm weer, maar het water van de rivier naast de camping was wel erg 
koud. Dit weerhield de meeste Explorers er overigens niet van om dagelijks een duik 
te nemen.

Op maandag werd echter gekozen om naar een plek te gaan waar het water wat 
warmer was. We liepen naar het meer bij camping Sobec, waar gezwommen werd, 
ijs gegeten en in de koele schaduw spelletjes werden gespeeld. Ook dinsdag was 
een dag op het water. We gingen raften onder leiding van Jan, die door we tijdens 
het varen een paar woorden Nederlands hebben geleerd.

Woensdag was het tijd voor een hike naar het toeristische plaatsje Bled, dat aan een 
groot meer ligt. Daar moest wel heel veel geld betaald worden om toegang te krijgen 
tot het gebied aan het water, dus van zwemmen kwam niet veel terecht. Omdat aan 
het einde van de dag regen was voorspeld, hadden de we al besloten om met de bus 
terug naar Radovljica te gaan. De regen kwam echter iets vroeger dan de bus, zo-
dat sommige Explorers in een enorme stortbui terechtkwamen. Gelukkig kon er wel 
op plaatsen geschuild worden. Bij aankomst op het busstation in Radovljica was het 
toevallig weer droog en konden we zonder verder nat te worden teruglopen naar de 
camping.

Donderdag was het tijd voor de activiteit die door de meeste Explorers als het hoog-
tepunt van het kamp werd beschouwd, namelijk canyoningen. Dat is een sport waar-
bij je door een rivierkloof (canyon) gaat door middel van lopen, klimmen, springen, 
glijden, zwemmen en abseilen. Omdat het water op de originele locatie te hoog stond 
door de heftige regenval de vorige dag, moest er uitgeweken worden naar een alter-
natieve locatie. Dat mocht de pret echter niet drukken.

Vrijdag werden de tenten ingepakt en gingen we met de trein terug naar Ljubljana. 
Overdag werd de stad verkend en aan het eind van de middag kregen we een lesje 
aks-gooien. Er werd een wedstrijdje gehouden, waarbij Marieke de meeste punten 
had verdiend en daarmee een medaille won. ‘s Avonds zijn we nog heerlijk uit eten 
geweest, om daarna te overnachten in een hostel.

Zaterdagmiddag stapten we weer in de Flixbus om aan de terugreis te beginnen, 
waarna we op zondagochtend (heel vroeg) weer aankwamen in Nijmegen.
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Zwemdagje

Uit eten in 

Ljubljana

Onderweg

Onze camping 

aan de rivier
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Rover Zomerkamp
Het zomerkamp van de Rovers was zeker 
onvergetelijk. De Rovers hadden het hele 
jaar gespaard om hun droomland te bereiken, 
Kroatië! Na veel financiële acties, 
reserveringen, stress en gedoe, was het 
eindelijk gelukt. 
De Flixbus-reis vanuit Nijmegen naar de 
hoofdstad van Kroatië, Zagreb, duurde meer 
dan 24 uur. Om 6 uur ‘s avonds kwamen we 
aan in de drukke, hete stad, waar we eerst 
een uur moesten lopen in 35 graden om ons 
hostel te bereiken. De zware rugzakken 
gevuld met tenten en kampeerspullen, 
maakten de ervaring niet beter. Gelukkig was 
het hostel geen scam en konden we genieten 
van de ‘luxe’ keuken en heerlijke airco. 
De volgende ochtend was het weer vroeg uit 
de veren om echt aan het kamperen te 
beginnen. Ons eerste bestemming was een 
afgelegen camping aan een schitterende 

rivier in de buurt van Karlovac. De trein erheen vertrok 1 keer per dag en hadden we 
bijna gemist! Op de camping genoten we van het verfrissende water en waren we 
klaar om te gaan raften.  
Uiteindelijk bleek het niet om raften te gaan, maar om suppen! Verkeerd vertaald bij 
het reserveren… Ondanks de eerste teleurstelling was het een geweldige ervaring. 
De volgende camping die we bezochten was vlakbij de stad Pula aan de 
Middellandse Zee. Omringd door glampers met grote campers en luxe setups 
hebben we 3 nachten aan het water 
gespendeerd in ons kleine tentjes, en 
ultiem genoten. Met zonsondergang 
aan zee aten we onze veel te gare 
noedels tussen alle Duitse en Franse 
gezinnen. Toevallig was er precies die 
week een groot metalmuziekfestival 
naast de camping, maar daar hebben 
we weinig last van gehad. 

We hebben bootjes gehuurd, waar we 
een dag mee op avontuur gingen. Er 
was zoveel te ontdekken! 
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We vaarden naar kleine rotsige eilandjes met 
onderwatergrotten en vlijmscherpe stenen. 
Ook waren er ontzettend veel zee-egels te 
vinden langs de kust, je kon geen meter 
zwemmen zonder de stekelige dieren onder je 
voeten te krijgen. Iedereen die geen 
waterschoenen mee had heeft z’n lesje wel 
geleerd… Het colosseum in Pula was ook 
fantastisch om te zien, er werden zelfs 
gladiatorengevechten gehouden.

Toen het einde van het kamp naderde kwamen 
we erachter dat we veel te veel budget over 
hielden. Om dit op te lossen zijn we drie 
aaneengesloten dagen uit eten geweest met 
als doel om zoveel mogelijk geld uit te 
geven. Van een steakhouse in Pula (die niet 
zo vriendelijk was voor vegetariërs) naar een 
vegan-tentje in Zagreb (wel vegetariër-
vriendelijk), tot een Italiaans restaurant waar ze 
40 euro T-Bone steak hadden (die natuurlijk is gegeten door de carnivorische 
Rovers), we hebben het allemaal bezocht. De laatste nacht hebben we gespendeerd 
in hetzelfde hostel als waar we aankwamen, het was net alsof we thuiskwamen.
 
De highlight van de week was zeker weten de laatste dag. Voordat we de Flixbus 
namen om 10 uur ‘s avonds, gingen we paintballen in een verlaten ziekenhuis, wat 
echt vet was. Na de laatste uurtjes in Kroatië in het park te hebben gespendeerd, 
miste we (alweer) bijna de Flixbus naar huis… Met zware rugzakken op onze rug 
renden we door het centrum en haalden we gelukkig net op tijd de bus. De terugreis 
leek nog langer dan de 
heenreis te duren en we 
waren uitgeput toen we de 
volgende dag weer terug 
waren in ons vertrouwde 
Nijmegen.

Een zomerkamp om niet te 
vergeten!
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Deze Paxtu staat in het teken van Halloween, nou ja, een beetje dan, en daar moet 
natuurlijk een passend hapje op tafel komen. Wat denk je van knakworst mummies? 
Lekker!!
Voor 12 stuks heb je nodig…

 12 knakworsten (vega is natuurlijk veeeel beter)

 3 vellen bladerdeeg (diepvries)

 1 ei

 Mosterd

1. Verwarm de oven voor op 190 graden
2. Ontdooi de bladerdeeg velletjes. Laat de knakworsten uitlekken en dep ze droog  
met een keukenpapiertje.
3. Snijd hele dunne strookjes van de vellen bladerdeeg.
4. Neem een strookje en wikkel deze om een knakworst. Vervolgens neem je een 
volgend strookje en plak deze ook vast zo naar boven. Houd een beetje ruimte waar 
de oogjes moeten komen.
5. Leg de mummie knakworsten op een bakplaat. Klop het ei los en bestrijk ze 
hiermee. Bak ze in ca. 25 minuten knapperig.
6. Maak als laatste nog met een beetje mosterd oogjes op de knakworsten.
7. Niet te lang bewaren! Gelijk eten!!

Hallo wiens eten?
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Halloween doolhof
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Net voordat deze Paxtu klaar was, zag ik toevallig dat er een grote fout in staat. Oh 
jee! Kijk maar naar het kopje wat hierboven staat. ‘Per ongeluk’ heeft Zahra mijn 
rubriek op de Sofa met Sophie overgenomen en dat mag natuurlijk niet. Het is mijn 
probleemrubriek, dat snap je wel. Ik vind het heel jammer, want nu heb ik een 
probleem, maar ik kan nergens met mijn probleem terecht, want ik doe zelf de 
probleemrubriek; om gek van te worden! Help wat ik moet doen???

Groetjes,
Sophie

Beste Sophie,
Allereerst spijt het me dat ik de vorige keer je rubriek overgenomen heb, maar je was 
er niet en ik dacht dat het wel goed zou zijn om de rubriek niet over te slaan. Hoewel 
ik het een fantastische ervaring vond om de rubriek een keer te doen, wil ik zeker 
niet je rubriek voor altijd overnemen. Voor het probleem wat je nu hebt, heb ik een 
simpele oplossing: je mag het weer helemaal zelf doen. Dus ga vooral je gang met je 
rubriek.

Groetjes,
Zahra

Op de sofa met Zahra

Zahra Sophie

Sophi
e
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Opnieuw is er een winnaar! We vroegen ‘wie kan met deze warmte (en dat is weer 
lang geleden, dat weten wij ook wel) zijn hoofd het best koel houden’; zie hier de 
beste inzending! Het is Guido goed gelukt om cool te blijven. We zien hem hier blij 
zijn met zijn prijs, de set schitterende ijsblokjes (de Paxtu-redactie had ze iets te 
vroeg uit de vriezer gehaald).

Het wordt weer koud, en dan weet je dat de pepernoten in het land zijn. Ons nieuwe 
redactielid Jorrit was zijn laptop vergeten, maar was verbaasd over de hoeveelheid 
pepernoten. Spontaan riep hij: hoeveel pepernoten zouden daar in zitten? Zie daar 
onze prijsvraag voor de volgende keer. Hoeveel pepernoten zitten er in deze schaal? 
Mail het naar paxtu@scoutingkruger.nl en degene die het dichtst bij zit, wint een 
chocoladeletter!

PRIJSVRAAG
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Je denkt,‘wie steelt er nu een pompoen’? Toch is er in in Nijmegen een 
pompoendief actief. En als je erover nadenkt, is het ook wel logisch. Het is 
immers bijna Halloween.

Toen Marieke en Wouter terugkwamen van een weekendje weg, ontdekten zij 
dat de enorme pompoen die in hun tuin lag, verdwenen was. Op de 
camerabeelden van een van de buren was te zien dat iemand de pompoen had 
meegenomen. Het was iemand uit de buurt...

Na de pompoendief gevonden te hebben, probeerde ze de pompoen terug te 
krijgen. Toen dat niet lukte, werd de politie ingeschakeld. De politie doorzocht 
het huis van de dief, en de pompoen werd gevonden en teruggegeven. Er was 
gelukkig nog geen lantaarn van gemaakt. Helaas is de pompoen nu wel een 
bewijsstuk, waardoor Marieke en Wouter niets met de pompoen mogen doen. 
Dat wordt niet makkelijk, voor Halloween een nieuwe pompoen kweken…

De pompoendief
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Woordzoeker

De oplossing is te vinden op pagina 23

Streep alle woorden uit de lijst door in de onderstaande puzzel, de overgebleven 
letters vormen de oplossing. 

Veel succes!
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Kleurplaat?
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Wanneer komen 
geesten meestal 

tevoorschijn?

Hallomoppen

Ze hebben 
er geen hart 

voor.
Hoe opent een 

skelet zijn 
voordeur?

Omdat het 
goed is voor 
zijn botten.

Een
 nek-tarine.

Wanneer heb je 
gegarandeerd 
pech als je een 

zwarte kat 
tegenkomt?

Wat krijg je als 
een heksenkat 

van een 
vliegende bezem 

valt?

Wat is het 
verschil tussen 
een bezem en 
een pompoen?

Waarom vliegt 
een heks over 
de berg heen?

Net voordat 
iemand gaat 
schreeuwen.

Waarom 
houden 

skeletten niet 
van voetbal?

Waarom drinkt 
een skelet heel 

veel melk?

Welk is het 
lievelingsfruit 

van een 
vampier?

Een katastrofe.

Heb je al eens 
bezemsoep
 gegeten?

Wanneer je 
een muis bent.

Omdat ze er 
niet

 onderdoor 
kan.

Met zijn 
sleutelbeen.
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R-bos
Wij van de Paxtu-redactie houden van een goede vraag, zo eentje waar we lang 
over kunnen praten. Een vraag als ‘hoe schrijf je de naam van dat bos waar bos 
waar de Bevers, Welpen en Scouts meestal heen gaan voor hun spellen die niet op 
het terrein zijn?’. Officieel heet dat bos het Mariënbosch, maar bij scouting noemen 
we dat het ‘erbos’. Of is het ‘Airbos’, een bos vol lucht (of net als bij Apple, een heel 
dun bosje)? Of ER-bos?

De 'R' staat voor Rododendron, en da’s een geslacht van 600 tot 1000 soorten 
(afhankelijk van de taxonomische opvatting) in de heidefamilie (Ericaceae). 
Dit omvangrijke geslacht is onderverdeeld in een aantal ondergeslachten. Bedank 
Wikipedia maar weer. En daarvan staan er dus heel veel in het Mariënbosch. Maar 
ja, Rododendron-bos is niet zo makkelijk te schrijven, en ook veel te lang om te 
zeggen natuurlijk, vandaar dat we het afkorten. De juiste manier is dus: R-bos.
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Even voorstellen...

Marlijn
Heyhey!
Ik ben Marlijn en ik ben leiding bij de 
Groenewoudwelpen. Ik ben 19 jaar en studeer Industrial 
Design Engineering in Enschede. Daar leer ik om 
producten te ontwerpen, dus eigenlijk studeer ik 
gewoon om uitvinder te worden. 
Ik woon ook in Enschede, wat best ver van Nijmegen is. 
Elk weekend reis ik daarom twee uur met de trein om naar 
scouting te kunnen komen. Maar dat is het echt wel waard! 
Ik ben begonnen bij de Bevers toen ik vijf jaar oud was, dus ik zit al veertien jaar op 
scouting! Natuurlijk is scouting mijn favoriete hobby, maar verder vind ik het ook 
super leuk om te lezen en te haken. Daarnaast zit ik sinds kort bij een 
Theatervereniging in Enschede. Daar ga ik helpen om een script te schrijven voor 
de volgende show en ben ik crew, wat betekent dat ik achter de schermen help met 
decoratie, kleding en (mijn favoriet) licht en techniek. 
Mijn favoriete dingen om te doen op scouting zijn vuur maken en spothikes lopen, 
maar ook spotten, en simpelweg de gezelligheid opzoeken, want waar is het nou 
gezelliger dan bij scouting?

Zahra
Hoi! Ik heet Zahra en ik ben een nieuwe leiding bij de Kwakkenbergwelpen! Hier was 
ik vroeger ook welp en het is super leuk om nu zelf leiding te mogen geven. Ik zit nu 
nog in mijn eindexamenjaar op het NSG, daarna ga ik een tussenjaar nemen en de 
hele wereld over reizen. Leuk feitje: Ik heb zes jaar in Australië gewoond met mijn 
familie! Met de auto zijn we in 2015 helemaal terug naar Nederland gereden, waar 
we bijna twee jaar over deden. 
Naast scouting vind ik tekenen en schilderen super leuk, 
ook lees ik graag boeken. Mijn favoriete boeken series zijn 
toch wel Rangers Apprentice en Harry Potter. Ik hou van 
dieren en wij hebben thuis ook veel huisdieren, waaronder 
een paard, twee varkens en een boel kippen. Katten zijn 
verreweg mijn lievelingsdieren! 
Op scouting hou ik van de gezelligheid, kampvuren 
maken en op kamp is natuurlijk het hoogtepunt. 
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De oplossing van de woordzoeker is: VERKLEDEN

Rob
Hoiii, ik ben Rob! Ik ben nu 19 jaar oud, maar toen ik op 
scouting kwam, was ik 7. Dat is bijna zo lang als ik me kan 
herinneren dus! Sinds kort ben ik leiding geworden van 
de welpen op de Groenewoud. Ik heb er ontzettend veel 
zin in om allemaal vette spellen te maken! Het leukste van 
scouting zijn voor mij de zomerkampen. Verder studeer 
ik momenteel Psychologie bij de Radboud Universiteit in 
Nijmegen. Mijn hobby’s zijn onder andere spelletjes spelen 
en muziek luisteren. Ik probeer zo veel mogelijk van mijn 
favoriete artiesten in het echt te zien optreden bij concerten. Daarnaast heb ik een 
hele lieve hond, ze heet Charlie en ze is een labradoodle van 10 maanden. Mijn 
lievelingsdieren zijn naast honden ook olifanten. Helaas heb ik geen olifant als 
huisdier :(

Emiel
Hoi, ik ben Emiel (20). Sinds de bevers ben ik al lid van PK en nu word ik dus ook 
leiding bij de Kwakkenberg welpen. Zelf ga ik bij Scouting het liefst op een late 
spothike of bouw ik een groot kampvuur. Als ik niet bezig ben met Scouting, vind je 
me achter de computer bij een tof softwarebedrijf. In mijn vrije tijd geniet ik van 
muziek, ben ik betrokken bij de politiek en ga ik graag naar een feestje. 
Mijn lievelingseten is 2x Lahmacun döner (turkse pizza) met een Fernandes en mijn 
lievelingskleur is blauw. Thuis spaar ik magneten van alle plekken waar ik geweest 
ben. Om mijn verzameling aan te vullen ga ik dit jaar een maand reizen naar een ver 
land, ik dacht aan Montenegro of Cuba of iets anders zolang het er maar niet te koud 
is. Oh en als laatst, wist je dat mijn absolute favoriete dier een schattig schaapje is?
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